
 
 

 
 

             De parels naar Houthem - st. Gerlach 
                 06 – 13 september 2019 
 

Deelnemers: Theo, Udo, Gert-Jan, Abel en Ineke 
Begeleiders: Mathieu en Jeanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Vrijdag 6 september 
 

Eindelijk is het 6 september en het weer beloofd redelijk te blijven. 
Mathieu en Jeanne halen Ineke thuis op en Abel en Theo komen naar het kantoor 
van Tendens. 
We drinken koffie /thee met een koekje en vervolgens vertrekken we naar 
Veenendaal. 
Udo is er en ook Gert Jan is er snel maar……….. O jee het zakgeld en zijn pasje 
liggen nog thuis. We wachten dus lekker met een drankje op het terras van Mac 
Donalds tot dit alles wordt gebracht. 
Intussen hebben we tijd voor een uitgebreide kennismaking. Toen het geld en 
pasje bezorgd waren zijn we vertrokken richting het zuiden. 
Onderweg hebben we nog een stop gemaakt in de buurt van Malden omdat we 
even de benen wilden strekken en er een file was. We hebben bij een 
picknickbank lekker koffiegedronken en een bezoek gebracht aan het toilet. 

 
 

Bij aankomst in St. Gerlach was het weer zodanig dat we nog even op het terras 
zijn gaan zitten. Mathieu en Jeanne hebben een verdeling gemaakt van de kamers 
deze lagen naast elkaar in een gang. 
Om 7 uur werden we uitgenodigd om aan tafel te gaan en hebben we genoten 
van een geweldig diner naar keuze. 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Daarna nog even van de ondergaande zon genoten en toen richting ons bed         
verdwenen. 

  
              
 
                                                                                                                                         
 
 
 
          

    Zaterdag 7 september        
  

            

 
 
 
 

Een heerlijk ontbijt was de opening van deze dag. Hier hebben we uitgebreid   
van genoten. Het was lekker weer en we zijn voor een bezoek naar de kerk van 
de parochie St. Gerlach in Houthem gewandeld. In de kerk kregen we uitleg. 
Ridder Gerlachus die na zijn boetedoening in Jeruzalem rond 1125 weer 
terugkwam naar Gerlach in Houthem alwaar hij stierf in 1157. Gerlach is in 
Houthem gestorven 5 januari 1165. 
 
 
 



 
 
 
Wij hebben een bezoek gebracht aan het praalgraf van Sint Gerlachus wat in   
1783 in de kerk is geplaatst. Bij het graf kregen we een zakje Limburgs mergel 
vol goede wensen. 
Hierna zijn we weer rustig terug gewandeld naar het hotel en hebben nog even   
zitten kwebbelen op het terras. 

 
 
 
 

 
Onze chauffeur Mathieu heeft ons alle mooie plekjes in de omgeving laten 
zien en naar een leuke picknickplaats gebracht. Het was heerlijk om in de 
buitenlucht een vers broodje te eten. Er was een zitplaats te weinig maar dit 
werd opgelost met de douche/toiletstoel. De koffiebeker van Jeanne werd 
onder de stoel gezet dus er werd weer gelachen. 

                                                  

                 



 
 
 
 

Na de lunch ging de toeristische route weer verder en werd het Drie         
Landenpunt bezocht. Het terras was een leuk verblijf. En er werden ook al wat 
kaarten gekocht. 
Na een leuke dag gingen we weer richting het hotel en hebben weer heerlijk       
gegeten met natuurlijk ook een geweldig nagerecht. 
Na het eten was het voor de rokers tijd voor een sigaret of sigaartje en       
natuurlijk een lekker drankje op het terras. Het was een leuke dag en iedereen 
ging voldaan een rustige nacht tegemoet. 

 
 
 
 
 

 

          Zondag 8 september           
 
 

              

Vandaag hebben we een afspraak bij Daisy’s Kaarsen voor een workshop    
handen maken van kaarsvet. We werden ontvangen door enthousiaste 
mensen en we kregen uitleg hoe we onze handen in het kaarsvet moesten 
dompelen. Natuurlijk waren er mensen die het stiekempjes even probeerden 
en al kaarsvet aan de hand hadden voordat we waren begonnen.  
 



 
 
 
Een voor een werden we geholpen en met zijn allen telden we iedere keer tot 
15 want zolang moest je hand in koud water gehouden worden om daarna kort 
in het warme kaarsvet te dompelen. Dat dompelen werd een paar keer 
herhaald totdat de laag dik genoeg was om weer van je hand te trekken. We 
kregen ook nog koffie terwijl de handen aan het drogen waren en daarna werd 
er een kleurtje opgezet. Alle handen werden in een grote doos gepakt om later 
mee naar huis te nemen.       

 
 

                                   

   
 
 
Toen we buiten kwamen regende het en zijn we een souvenirwinkel ingegaan  
totdat het tijd was voor de lunch bij C’est la vie. Heerlijke goulashsoep werd er 
geserveerd en er waren ook lekkere broodjes of pannenkoeken. 

 
 
 
 



 
 

               
 

Omdat het nog regende heeft Mathieu de bus gehaald en heeft hij ons weer een 
mooi stukje Limburg laten zien. 
In Nuth was het droog en hebben we een straatmarkt bezocht en werden wat 
koopjes gescoord. 
Na weer een toertje hebben we in de natuur een kopje koffiegedronken en 
genoten van het uitzicht.  
Om half 7 werden we weer verwend met een heerlijk diner, Gert-Jan koos weer 
voor de schnitzel maar Mathieu had andere mensen weten te overtuigen om 
zuur vlees te proberen nou dat was echt heel erg lekker en we hebben deze 
avond heel lang aan tafel gezeten voordat we afsloten met ons drankje. Voldaan 
gingen we een verdieping omhoog om lekker te slapen. 

 
 
    

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      Maandag 9 september       “Beeldenstorm”  
 

Op deze dag gingen we naar het klooster in Wittem voor een bezoek aan de    
bibliotheek en de expositie in de tuin van het klooster. Maar eerst werden er 
weer lekkere broodjes en fruit gekocht want we hadden met de mensen van het 
klooster afgesproken dat we in de tuin onze meegebrachte lunch mochten 
gebruiken. Na een kleine wandeling door de tuin liepen we naar de bankjes maar 
Ojee er kwam een ware beeldenstorm tot stand en dat beeld belandde op de 
voet van Jeanne. Even naar de huisarts om de voet na te laten kijken. 

   

                      

 
 
 
 

Terwijl Jeanne bij de huisarts was hebben de andere mensen in het 
winkelcentrum een terras bezocht.  
Met zijn allen hebben we Jeanne naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht 
waar zij bleef en wij naar het hotel zijn vertrokken. 
We hebben weer heerlijk forel gegeten nadat eerst de kop was verwijderd en 
voor Jeanne pasta gereserveerd. 
Rond 10 uur is Mathieu weer naar Maastricht gereden om Jeanne op te halen 
en werden wij door Rob naar onze kamer begeleid. Dit was dus een stormachtige 
dag met toch ook wel leuke elementen.                                               

                                



 
 

          
  
        En toen gingen we weer lekker……………                  

  
 

                                                                    
 
 
 
Dinsdag 10 september 
 
We hebben allemaal gekozen om niet te gaan zwemmen maar liever een   
boottocht vanuit Maastricht te maken. Echter voordat we op de plaats waren 
waar we wilden zijn hebben we eerst een groot deel van Maastricht 
rondgecrosst omdat er veel wegen waren afgesloten. Uiteindelijk hebben we 
de kade gevonden waar de boten vertrokken. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     

                                     
 

De tocht die we wilden was al volgeboekt dus hebben we kaartjes gekocht voor 
de volgende vaart en zijn op de kade langs de maas op bankjes gaan zitten en 
hebben al kijkend naar de langsvarende boten onze lunch gebruikt. Mathieu had 
nog tijd om de tassen terug naar de bus te brengen dus we konden zonder 
bagage op de boot plaatsnemen. Lekker boven op het dek uitwaaien en 
rondkijken en goed luisteren naar de uitleg via de speaker 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
       

 
 
 
Toen we in het hotel terug waren hebben we heerlijk op het terras van een 
punt Limburgse vlaai genoten. Om half 7 was het weer tijd voor het diner. 
Het diner is de hele week een belangrijke activiteit voor allen geweest met 
veel heerlijkheden en gezelligheid. Tijdens alle maaltijden was er een vaag 
achtergrondmuziekje te horen en iedere keer weer wist Udo te vertellen 
welke nummers we hoorden of net niet hoorden maar Udo wel.        
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                             
                
 

       
 
 

       
Woensdag 11 september  
 
Omdat de weerberichten voor vandaag niet geweldig waren hebben we een   
overdekt winkelcentrum op het programma gezet.  Na weer een heerlijk 
uitgebreid ontbijt hebben we ons nog even in het hotel vermaakt en 
vervolgens zijn we de bus ingestapt. 
 
 
 
 



 
 

 

        
 
 

Via een afwisselende route zijn we naar Heerlen gereden en daar hebben we 
geluncht bij de Ikeawinkel met gratis koffie en thee want we hadden natuurlijk 
een Family kaart bij ons. Ook soep, panini en saucijzenbroodjes stonden op het 
menu en natuurlijk een ijsje na.  
Na deze heerlijkheden vertrokken we naar het overdekte winkelcentrum. 
Eindelijk was er voor Theo gelegenheid om naar een overhemd te zoeken en dit 
is goed gelukt want hij heeft zelfs twee hemden gekocht voor een heel mooi 
prijsje. Ineke is ook nog geslaagd om echt Limburgs bier te kopen voor haar zoon.                                                                                                                                       

 
                          

                                       
                        

 
Alle stoeltjes bij de horeca waren bezet dus beslisten we om verder te gaan.   
Buiten kreeg Mathieu van een mevrouw een adres en ja hoor dat was een leuke 
locatie “De oude Pastorie”. Dit was een kerk geweest die nu was omgebouwd 
tot een soort buurthuis met horeca. 
Hierna gingen we weer richting ons hotel om te genieten van weer een heerlijk 
diner. Ondanks de regen hebben we toch weer een fijne dag gehad. 

               



                                                              
 

               
            
             

                     
         
 
 



 
 
 

        
      Donderdag 12 september 
 

Voor deze dag stond een afspraak bij de zorgboerderij en heemkundemuseum 
in Schimmert op het programma. Om stipt 10.00 uur waren we aanwezig  
maar de mevrouw vertelde dat ze geen bevestiging had ontvangen terwijl de 
afspraak gewoon definitief gemaakt was. De meneer van de afspraak werd 
gebeld en bevestigde dat er afgesproken was voor een bezoek en ook koffie met 
vlaai en het bakken van vlaaien om mee naar huis te nemen. Na veel praten is 
het toch allemaal gelukt en werd afgesproken dat we om 5 uur de vlaaien 
konden ophalen. 

                  
 
    

                                             

      
       



 
 

Na dit bezoek zijn we richting Valkenburg gereden om een rit in de kabelbaan 
te maken.  

 
Theo had geen zin in een ritje kabelbaan en dus is Mathieu samen met Theo  
in de bus naar boven gereden. Boven op de berg hebben we genoten van het 
uitzicht en weer heerlijk geluncht. Om beurten ging de rit met de kabelbaan 
weer naar beneden waar Mathieu ons met de bus weer oppikte om naar het 
hotel te brengen. 
Ook deze dag werd afgesloten met een heerlijk diner en daarna nog een 
gezamenlijk drankje. De koffers werden gepakt en het bed doken we allemaal 
op tijd in want morgen is het weer vroeg dag. 

 

                      
 
 
 

          
 
 
 



 
 
 
 
 

 
        Vrijdag 13 september 
 

Genieten van het laatste uitgebreide ontbijt en de nodige bakken koffie. Nog       
net op tijd dachten we eraan dat we van het ontbijt ook nog foto’s wilden 
maken.   Er waren al koffers mee naar beneden genomen en de overige werden 
gehaald.  Mathieu heeft alle kamers nog gecontroleerd zodat er niets achter 
bleef in het hotel en daarna stapten we weer in de bus om richting Gelderland 
te rijden. Het eerst stuk hoorden we een apart geluid maar later op de snelweg 
was het geluid verdwenen. Ruim voor Venlo kwamen we in een file terecht die 
langzaam doorsukkelde maar eindelijk voorbij Venray was de weg weer vrij. Er 
was afgesproken dat Jeanne in Nijmegen bij haar huis werd afgezet zodat ze niet 
met haar blessure met de trein vanaf Arnhem verder zou moeten reizen. Na 
Nijmegen reden we richting Veenendaal waar al werd gewacht op Udo en Gert-
Jan.  
Toen gebeurde er een klein wonder namelijk de bus wilde alleen nog maar 
achteruitrijden dus duidelijk terug naar Limburg dit was niet fijn. Maar ook hier 
kwam weer een oplossing ook al werd de thuiskomst voor Ineke, Abel, Theo en   
Mathieu nog later. 

 
Uiteindelijk zijn we allemaal na een heel leuke week logeren bij Fletcher hotel   
in Houthem-Sint Gerlach voldaan thuisgekomen en kijken we uit naar een 
volgende vakantie met Tendens. 

 
 
 

                              
       
 
 
 



 
 
 
 
 
 

       Tot Ziens, 
 
       Mathieu en Jeanne 
 

 
 
 

 

 
Theo, Udo, Abel, Gert-Jan en Ineke 

    

          
 

      

                    


